
Kopij voor de Algemene berichten 
 
Advertentie voor opvang van Asielzoekers in Vlaardingen - vervolg 
De oproep in de vorige editie van Onderweg om geld over te maken ter bestrijding van de 
onkosten van de advertentie heeft effect gehad. De wijkdiaconieën stonden garant, maar 
intussen is er al bijna het benodigde bedrag binnengekomen (€ 1847,67). Dat is heel erg 
hartverwarmend en blijkbaar heeft het iets losgemaakt bij mensen. Verder is er een aantal 
reacties via het afgedrukte e-mailadres van de PGV binnengekomen. Een deel betrof haatmails, 
waarvan we de inhoud niet zullen publiceren. Maar er waren ook positieve reacties, blijken 
van waardering dat de (Protestantse) Kerk in Vlaardingen op deze manier haar stem heeft 
laten horen. Het betekende voor mensen die zich voor het lot van asielzoekers inzetten een 
steun in de rug. Wellicht kunnen we in de toekomst een dergelijke actie herhalen, wanneer 
dat nodig mocht zijn.  
Daarnaast waren er vele positieve mondelinge reacties. Het sterkt de initiatiefnemers in hun 
gevoel dat het in de hele asielkwestie gaat om mensen, die niet zomaar hun land hebben 
verlaten op weg naar een ver land, ongewisse toekomt tegemoet . 
Pieter Wapenaar 
 
 
Kopij voor de drie wijken Ambacht-Oost, Centrum-West en Holy 
 
Gezamenlijke zomerdiensten 
Zondag 6 juli 2025 is de eerste gezamenlijke zomerdienst in Kerkcentrum Holy. Het thema van 
de dienst is: Breng ons weer tot leven (psalm 85). De lezingen zijn volgens het rooster Psalm 
66, 1-12 en Galaten 6. Als voorgangers voor de komende zondagen zien we ernaar uit u en jou 
te begroeten. Met u denken we terug aan de gemeenschappelijke Pinksterviering afgelopen 
juni. Een mooie kans om als gemeenteleden van de drie wijkgemeenten elkaar te ontmoeten. 
Dus graag tot ziens!  
Zondag 13 juli 2025 wordt een zomerzangdienst. Hiervoor kunnen u en jij liederen aandragen. 
Er is ook ruimte voor een mooi gedicht. Voor de overdenking laat ik mij inspireren door uw 
liederenkeuze. Met elkaar maken we er een sprankelende viering van.  
 
Namens het ministerie van predikanten en kerkelijk werkers, 
Ds. Hugo M. Habekotté  
 
Alvast ter voorbereiding: Veilige Kerk Zondag, 20 juli 2025 
Vorig jaar, om precies te zijn op 7 juli 2024, hebben pastor Annabell de Jong en ds. Yvonne 
Schoonhoven in de dienst in de Bethelkerk aandacht besteed aan het thema 
“grensoverschrijdend gedrag”. Het leek ons een goed idee, dit jaarlijks te herhalen in de 
vorm van een Veilige Kerk Zondag.  We willen daarmee benadrukken dat het belangrijk is 
dat iedereen in de gemeente zich veilig kan voelen. Ook dat iedereen zich in zal zetten om 
een ander die veiligheid te bieden. Daarin is niet alleen een rol  voor de ambtsdragers 
weggelegd, maar ook of misschien wel juist voor alle gemeenteleden. 
 
Dit jaar zal deze “Veilige Kerk Zondag” plaatsvinden op zondag 20 juli in Kerkcentrum Holy 
om 10.00 uur. Het is een gezamenlijke dienst van de wijkgemeenten Holy, Centrum-West en 
Ambacht-Oost. We zullen onder andere het verhaal lezen over Jozef en de vrouw van Potifar 



(Genesis 39: 1-20), een verhaal over misbruik van macht, ongewenst gedrag en valse 
beschuldigingen. Komen deze zaken ook voor in de kerk? Is “macht” per definitie verkeerd, 
of kun je macht ook op een goede manier gebruiken? Hoe kunnen we elkaar als 
gemeenteleden veiligheid en (in het verlengde daarvan) vertrouwen bieden? 
 
Voorgangers zijn pastor Petra Nijboer en ds. Yvonne Schoonhoven. Ook zal Bas Gravendeel 
aanwezig zijn, één van de twee vertrouwenspersonen die door de Protestantse Gemeente 
Vlaardingen zijn aangesteld. Wij zijn ons ervan bewust dat dit thema de nodige emoties en 
(nare) herinneringen op kan roepen; daarom is er ruimte en tijd voor nazorg, hetzij na de 
dienst, hetzij op een later moment.  
Petra Nijboer & Yvonne Schoonhoven 
 
Kopij voor de wijkgemeente Holy 
 
De vieringen in de maand juli in het Kerkcentrum Holy zullen gezamenlijk zijn met de 
wijkgemeenten Ambacht-Oost en Centrum-West. In augustus gezamenlijk in de Bethelkerk. 
Ds. Hugo Habekotté zal de eerste 2 vieringen voorgaan. Waar het inhoudelijk over zal gaan 
leest u elders in deze Onderweg. De kerkenraad is verheugd dat we dit met elkaar kunnen 
doen, en zo al een beetje ‘proeven’ hoe het straks zal zijn. De vieringen beginnen om 10:00 
uur en zijn ook live te volgen via onze YouTube Livestream PWH Vlaardingen. 
André Betsema 
 
Help de voedselbank! 
Graag vragen wij weer uw medewerking voor het PRODUCT VAN DE MAAND 
Deze maand graag koffie (ook pads) en/of thee. 
Inleveren graag op 5 juli bij de inzameling van het oud papier of op 6 juli in het Kerkcentrum. 
De ervaring heeft geleerd dat u altijd heel enthousiast reageert op onze oproepen. 
Heel veel dank hiervoor! 
Atie van Witzenburg  
 
Oud Papier Actie 
Ook in de zomer staat op zaterdag 5 juli de container gewoon op de stoep voor het 
Kerkcentrum Holy. Daar kunt u tussen 9:00 – 11:30 uur terecht om uw oud papier, karton, 
boeken, tijdschriften en encyclopedieën bij ons in te leveren. 
Vóór de container staat er een tafel, zodat u het makkelijk kunt afgeven en er tegenover de 
tafel met krat voor de Voedselbank t.b.v. het product van de maand. 
De papierprijs is gelijk gebleven, desondanks hebben wij toch véél kilo’s nodig om de goede 
doelen te blijven steunen, via onze Wijkkas. Wilt u ons daarbij helpen? 
Door het oud papier van de buren mee te nemen bijvoorbeeld i.p.v. in de afvalbak. 
Moedig ook uw kennissen, vrienden en familieleden aan om bij ons hun oud papier en 
karton te komen brengen, zodat wij een nog vollere container krijgen!! 
Opbrengst mei: 1.660 kg - € 141,10 
Allen hartelijk dank voor uw bijdrage en graag tot ziens op zaterdag 5 juli, 
namens de OPA’s: 
Henk, Jan, Peter en Ruud 
 
 



Geen kaarsje aansteken in de kerk in de vakantieperiode 
In de zomervakantie is er overdag geen verhuur van zalen en is er ook geen gastvrouw of -
heer. De kerk is dan dus niet zo maar open. Ook zijn er minder vrijwilligers van het 
kaarsjesteam beschikbaar door vakanties. We hebben daarom besloten dat er van 21 juli tot 
1 september op maandag, dinsdag en donderdag in de ochtend geen kaarsjes kunnen 
worden aangestoken, ook gezien het feit dat er gemiddeld niet meer dan één keer per week 
iemand van buiten langs komt. Dat lijkt overigens weinig, maar toch zijn we blij dat mensen 
van buiten de weg naar onze kerk weten te vinden. 
Omdat de koffiemiddag op vrijdag gewoon doorgaat is er op dat moment wel gelegenheid 
een kaarsje aan te steken. Op donderdag 7 augustus zal er geen inspiratiemaaltijd worden 
gehouden. Zegt het voort. Namens het team, 
Pieter Wapenaar 
 
Wie doet er mee? Bloemengroet 
De groep die de wekelijkse bloemengroet verzorgt, is flink kleiner geworden. 
Daarom zijn we op zoek naar gemeenteleden die graag mee willen helpen. Wanneer er 
genoeg mensen zijn, bent u ongeveer 1x in de 2 maanden aan de beurt. Voor meer 
informatie en opgeven, kunt u terecht bij Mary de Voogd, tel. 06-19797525. 
 
Wij gedenken Cornelia de Koning-Koenen (overleden op 9 juni, 78 jaar, laatste jaar 
Zonnehuis en Drieënhuysen). Samen met Jan kreeg Corrie twee dochters.  
Corrie stond positief in het leven, had humor, was bescheiden en nuchter:  ‘Doe maar 
normaal, dan doe je al gek genoeg’. Ze was niet iemand die vond dat je je kop boven het 
maaiveld uit moest steken. Ze stond met beide benen op de grond. Ook had ze 
doorzettingsvermogen.  Op haar 57e kreeg ze een herseninfarct en daarna werden de dingen 
echt wel anders, maar ze keek naar wat nog wel kon en genoot daarvan. Ze was sociaal,  
ondernemend en regelde graag. Familie was belangrijk voor haar en haar eigen gezin ook: 
met Jan vormde ze een goed setje en als moeder en oma was ze lief, betrokken en gezellig. 
In haar vriendschappen was ze heel trouw. De laatste jaren ging ze inleveren en werd ze 
afhankelijker, maar ze bleef genieten van alles wat wel goed ging en bleef betrokken. Helaas 
kon ze niet meer thuis blijven en kwam ze na een crisis opname in het Zonnehuis in 
Drieënhuysen terecht. Op maandag 16 juni was het afscheid in het crematorium van 
Maassluis. We denken aan haar man Jan, aan de kinderen en de kleinkinderen, haar familie 
en haar vriendinnen. Ze zal erg gemist worden. We bidden hen de kracht toe van de Nabije 
die geen mens los laat.  
Petra Nijboer  
 
 
 


